
Vertelling 4–7 jaar

Natte haren in de woestijn
Op een steen in de woestijn zit Jezus.
Hij heeft natte haren.
Dat komt omdat Johannes de Doper hem gedoopt heeft.
Jezus ging kopje onder in het water en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent mijn Zoon. Ik hou van jou. Ik ben blij met jou.’
Daarna is Jezus naar de woestijn gegaan.
Niet omdat hij dat bedacht had; de kracht van God heeft hem hier naartoe gestuurd.

In de woestijn is het droog en warm.
Het is eigenlijk geen plek om lang te blijven, maar dat doet Jezus wel.
Wel veertig dagen blijft hij daar.
En hij is niet alleen.

Er komt iemand bij hem die satan heet.
Hij is de tegenstander van God.

‘Ben jij echt Gods Zoon?’ zegt hij gemeen.
‘Wil je niet liever bij mij horen?’
Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik hoor bij God’, zegt hij. ‘Alleen bij God.’

Rondom de plek waar Jezus zit, lopen een paar dieren uit de woestijn.
Ze kijken dreigend zijn kant op.
Maar Jezus is niet bang.
Want er zijn ook engelen, die voor hem zorgen.

Als de veertig dagen voorbij zijn, gaat Jezus weg uit de woestijn.
‘Heb je het gehoord?’ vraagt iemand. ‘Johannes de Doper zit in de gevangenis!
Johannes vertelde de mensen dat ze moeten kiezen voor God.
Nu kan hij dat niet meer doen. Hoe moet het nu verder?’
Vanaf die dag gaat Jezus op weg. Hij gaat overal vertellen over God.

‘Ik heb goed nieuws!’ roept hij. ‘De tijd van God is dichtbij. Kies voor God!’

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: In het verhaal wordt verteld
dat engelen voor Jezus zorgen. Hoe
doe je dat, voor iemand zorgen? Wat

zouden de engelen gedaan hebben? Kunnen
alleen engelen dat doen of kunnen mensen
het ook?

p
Spel: ‘Ik doe mijn best en ik word
geholpen door…’ Dit spel werkt net als
‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ Ieder

kind voegt een woord of naam toe aan de rij.
Ze kunnen bijvoorbeeld hun vader of moeder
noemen, een vriend of vriendin, de juf in
de klas.

s
Creatief: Versier een papieren beker:
teken of schrijf er iets aardigs op. Met
de beker kun je voor iemand zorgen,

bijvoorbeeld door een beker water te geven.

Vertellen
Wie heb je nodig?
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